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HARTELIJK WELKOM!
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Voorwoordje

In dit voorwoordje wil ik graag het Eglantierteam in de schijnwerpers 
zetten want dat verdienen ze, dubbel en dik.

Ik mag me gelukkig prijzen met zo’n team, met zoveel talenten in huis. De liefdevolle zorg 
waarmee ze dagelijks onze kinderen omringen, hoe ze inspelen op elk individueel kind en 
hun een stem geven, de gesprekken rond wat er gezien wordt en hoe ze dit best interpreteren 
voor onze kinderen, de interacties,… Het is echt mooi om zien.

Kortom: een sterk team vanuit de liefde en inzet voor onze kinderen en jongeren.

Allemaal rozengeur en maneschijn? Natuurlijk niet. Zoals bij iedereen, botst het ook al eens. 
Maar dankzij een constructieve, open houding zien we dit als een uitdaging, een leerproces. 
Dus ja, het gaat soms met vallen en opstaan. Maar met de positieve Eglantier-energie gaan 
we er elke dag weer tegenaan voor onze kinderen.

 

Zonnige groetjes, An
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U kunt ons een plezier doen…
We zouden ons Eglantierkrantje in de toekomst graag zo veel mogelijk digitaal versturen. 
Dat kost minder en vraagt minder tijd en werk. 
Uiteraard kunt u nog een papieren krantje krijgen, als u geen mailadres hebt. Maar als u wel 
zo’n adres hebt, stuur ons dan gewoon een mailtje.  
Dank bij voorbaat.

@het Eglantierteam

Goed om te weten

Zoek je als ouder van een zorgkind ondersteuning? Neem dan zeker een kijkje op de website van 
MAGENTA:  http://www.magentaproject.be/

Zorgen voor jou – een boek voor 
en door zorgouders

Ellen De Meyer schrijft Zorgen voor jou vanuit haar 
eigen ervaring als zorgouder van -baby- Pia. Ze 
deelt haar verhaal, maar ook een hele hoop prakti-
sche info en advies. Ook getuigenissen van andere 
Vlaamse en Nederlandse zorgouders komen aan 
bod, levensecht herkenbaar voor iedere ouder met 
een kind dat extra zorg vraagt.

Of het nu misgaat tijdens de zwangerschap, bij de 
geboorte of in de eerste jaren: ieder zorgkind krijgt 
een plaats. Zorgen voor jou is niet alleen bestemd 
voor de zorgouders zelf, maar ook voor hun vrien-
den en familie. Het biedt antwoord op vragen als

‘Welke administratieve zaken moet ik regelen?’, ‘Hoe ga ik om met alle “goede raad” en foute op-
merkingen?’ of ‘Wat kan ik als familielid of vriend doen?’

Ellen De Meyer, Zorgen voor jou. Een eerlijk boek voor en door zorgouders
Lannoo 2023, ISBN 978 94 014 8660 6, 25,99€
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Wat vooraf ging: 

Ik nodig je uit om eens kennis te maken met Het “Boshuis”. Het 

zijn vriendelijke en harde werkers… elk op hun eigen manier.

Ze beginnen hun dag met een sociaal momentje. Wat lief dat 

iemand “smakelijk” op haar tobii-toestel zegt tegen een vriendje. 

Hij kijkt eens op en eet smakelijk zijn ontbijt verder. Twee 

guitige vriendjes proberen elkaar te charmeren en er wordt wat 

geflodderd. Dan komt er nog een vriendinnetje toe en zet er zich 

gezellig bij. Ze nuttigt een drankje…klaar om de dag te starten. 

Oh daar heb je een charmant meisje dat binnenkomt. Haar 

oogjes spreken boekdelen. Ook klaar om aan de slag te gaan. 

Ons jongste kereltje doet het ook heel dapper. Een knuffeltje van 

ons en hij hoort er ook al bij.

Je ziet, ons Boshuis heeft een uitnodigend, vriendelijk klimaat. 

Tevens zijn we een groepje die graag op expeditie gaan. Zo 

maken we puzzels in allerlei formaten, we maken constructies in 

allerlei vormen… We werken heel serieus, een mopje is nooit ver 

weg,…  maar we komen snel terug tot de orde en horen “flink 

zo”!  

Iedereen flink gewerkt… de beloning volgt! De weergoden zijn 

“daarom” goedgezind!

TOEN kwam de dag  die ze verdiend hadden…

Ze toverden hun mooiste lach met de waterpret die ze beleefden 

midden Juni.  Ons “Boshuis” werd omgevormd tot een 

“Toverhuis”. 

Verder toveren om lachende gezichtjes te zien in de toekomst 

doen we!

Zomerse groetjes

Roos

Een dagje in Het Boshuis
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Een dagje in ‘De Boomhut’

Maandagochtend,  op een warme zomerdag 
in juni, vertrek ik met de fiets naar De 
Eglantier. Het wordt echt wel heel warm 
vandaag, dus onderweg bedenk ik dat ik 
dringend aan Rudy of Boudewijn moet 
vragen om de airco van zolder te halen, om 
zo de temperatuur in de leefgroep dragelijk 
te houden.

Vandaag sta ik er alleen voor, want mijn lieve 
collega is afwezig. Bij de buren in het Boshuis 
zijn ze voltallig met hun 6 kindjes. Zij zullen 
niet veel ruimte hebben om in te springen 
vandaag. Wie zou ik kunnen vragen om af 
en toe een handje te komen toesteken? Ik 
bereid me alleszins voor op een drukke (en 
warme) dag.

Als ik toekom, hoor ik de radio van de keuken 
spelen, het raam staat al open. Sabine zingt 
vrolijk mee. Leuk om te horen, ik spring alvast 
de keuken eens binnen om dag te zeggen en 
te kijken wat de pot schaft vandaag.

In de leefgroep is Sarisha al flink aan het 
wachten op de juf die haar zo meteen komt 
halen. Willem is naar de kiné en Jonas is 
net toegekomen. Sophie komt zeggen dat 
er iemand van de administratie zal komen 
helpen met eten geven deze middag. Fijn, 
zo’n vooruitziende teamcoödinator. Nu het 
nog niet te warm is start ik met Jonas in zijn 
staplank te zetten. 

Voor kinderen die in een rolstoel zitten is het 
fijn om ook eens te kunnen rechtstaan en de 
wereld vanuit een ander perspectief te zien. 
Ondertussen worden ook hun spieren gerekt 
en gestrekt. Ik trek met Jonas en Willem naar 
buiten voor de muziekactiviteit. Onze vriendjes 
zien het zitten om buiten met instrumentjes 
te spelen: Jonas kijkt vol aandacht naar de 

instrumenten en Willem begint te lachen als 
we samen op de xylofoon spelen.

Rudy passeert langs ons terras, ik ‘trek hem 
direct aan z’n mouw’ om alsjeblief de airco te 
gaan halen want ik krijg die niet van de zolder.

Nog geen half uurtje later staat deze in de 
leefgroep! Ondertussen is ook onze Naïl 
toegekomen. Hij mag natuurlijk ook mee 
naar buiten. Met een extra handje van mijn 
buren zetten we hem eerst in zijn staplank.
Naïl mag mee muziek maken, al vindt hij het 
ook leuk om gewoon te luisteren en buiten bij 
zijn vriendjes te staan. Sarisha sluit nog aan 
op het einde.

Tussendoor probeer ik toch ook om onze 
kindjes extra drinken aan te bieden, want het 
begint al aardig op te warmen. Om 10u45 trek 
ik terug naar binnen. In De Eglantier wordt er 
veel belang gehecht aan de maaltijden. Voor 
sommige Eglantierkinderen is eten echt niet 
zo evident. 

Op tijd starten met de voorbereidingen is 
dus de boodschap. Want om 11u starten de 
eerste kinderen al met eten. Ik zet Sarisha 
klaar, zodat Barb direct kan starten met haar 
eten te geven. Met hulp van een collega, haal 
ik Jonas en Naïl uit hun staplank zodat ik ook 
kan starten met eten geven. Gelukkig smaakt 
de pot, eten de kindjes vlot en loopt alles op 
wieltjes. Ik kan de 3 anderen zelf eten geven 
en in bed leggen om te rusten/slapen. 

De voormiddag is vlot verlopen. Tijd voor 
een half uurtje middagpauze, deze neem 
ik graag buiten met andere collega’s, tijd 
voor een babbeltje. In de namiddag is het 
te warm om buiten te zitten, de airco heeft 
al goed gewerkt dus is het in de leefgroep 
aangenaam vertoeven. Willem en Sarisha 
zet ik toch nog voor een half uurtje recht in 
de staplank, de grote jongens laat ik in hun 
zitschaal zitten. 

Deze namiddag gaan we wat met water 
spelen, ik zoek wat bakjes bij elkaar, 
handdoeken en badeendjes… en dan kunnen 
de vriendjes om beurt met hun handen in 
een bakje water spelen. De namiddag is kort 
maar toch probeer ik iedereen wat te laten 
pletsen. Ze maken van de leefgroep een half 
zwembad, maar dat neem ik er wel bij, ik kan 
ook wat verfrissing gebruiken :-). 

Halfdrie, tijd om aan de dessertjes te 
beginnen en deze keer niemand die mij kan 
bijstaan. Gelukkig verloopt ook deze maaltijd 
supervlot, Sarisha en Jonas zijn op tijd klaar 

voor de bus, dus nu kan ik aan de volgende 
2 beginnen. Ook Willem en Naïl eten met 
smaak hun dessert, ik ben een beetje trots op 
mezelf en de kinderen dat alles in een goed 
tempo tot z’n einde komt. Vandaag heb ik 
avondpermanentie. Ik blijf dus na 16u met de 
resterende kindjes van De Boomhut en Het 
Boshuis.

Zorgonline moet nog verder ingevuld 
worden, de kinderen een bezigheid geven 
en nog eens verproperen en de leefgroepen 
opkuisen. Ondanks hun drukke dag hebben 
Leen en Sophie toch de tijd gevonden om de 
badkamer al gedeeltelijk op te kuisen en de 
vuilbakken te legen. Fijn!

Om 17u30 ben ik klaar, ik kan met een gerust 
hart naar huis. Blij dat alles goed verlopen is 
en ik de kindjes een fijne dag heb kunnen 
bezorgen. Ik spring nog even binnen bij de 
andere leefgroepen of daar alles ok is en dan 
weer de fiets op.

Via deze weg wil ik graag nog eens iedereen 
bedanken die zijn steentje bijdraagt in de 
leefgroepen, zeker bij ziekte of verlof van 
een collega, want dat zijn de momenten 
waarbij ik het zeker kan appreciëren als er 
een helpende hand komt! En dan heb ik 
het niet alleen over de naaste collega’s die 
altijd klaar staan om te helpen, maar ook 
over de therapeuten, administratie, logistiek 
medewerkers en de vrijwilligers… BEDANKT 
ALLEMAAL

Joke XXX
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Rozenbottels

• Een hartelijke dankjewel aan allen die ons de voorbije maanden extra gesteund hebben door 
sponsoring of acties:

 - Landelijke Gilde Vossem, bij de stopzetting van hun werking
 - Lithanie vzw, Everberg
 - Familie Swinnen, organisatie ontbijt/brunch
 - Monica Van De Velde, familie en vrienden, ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag
 - Ferm, kerkfabriek, Ouderteam, en Samana voor de varkenskoppen-verkoop 
  op Loonbeek kermis.
 - Dhr en Mevr Mestdagh- Trogh, familie en vrienden bij hun 50 jaar huwelijksjubileum
 - Davidsfonds, Zaventem
 - Ortella, Tervuren
 - Familie en vrienden van Maria Spreutels, nav giften bij haar overlijden
 - Organisatoren Dertigersfuif, Leefdaal
 - Furalopers, Tervuren
 - Iedereen die trouw via domiciliering of met een persoonlijke gift hun steentje bijdragen

Graag een rechtzetting uit vorige editie: De oud-CHIROleiding van Korbeek-Dijle sponsorde 
met de opbrengst van hun Quiz, en niet de scouts zoals vermeld werd. Onze excuses hiervoor.

Nieuws van het huis

We mochten de voorbije periode heel wat nieuwe gezichten verwelkomen in ons team.

• Dorien Dewandeleer vervangt Ilse Peeters tijdens haar zwangerschaps-en bevallingsverlof.

• Sinds mei is Anne Szeles nu onze ‘allround’ begeleidster. Tasja Ramkhelawan ondersteunt 
het administratief team.

• Nele Vranken komt als jobstudente de leefgroepen ondersteunen tijdens de zomermaanden.

• Arnaud Lauwers is onze nieuwe vaste vrijwilliger. Hij komt wekelijks de kinderen van De 
Tipi wat extra verwennen.

• An Dewitte en Yilke Arickx kwamen als stagiaire de werking van De Tipi en Het Boshuis 
ondersteunen. Dank je wel voor jullie inzet.

• Nina zal na haar jaar loopbaanonderbreking niet meer terugkeren naar De Eglantier. Ook 
Kaiya zocht ander horizonten op. Succes met jullie nieuwe loopbaan, dames.

• Op 3 maart 2023 mochten we Abed verwelkomen in de Eglantier. Een hele stap voor dit net 
2 jarig kleine ventje. Maar hij doet het supergoed met zijn nieuwe vriendjes in Het Boshuis.

Proficiat  aan de jonge ouders bij de geboorte van:

• Ida °17 maart 2023, dochtertje van Eva Collette en Hans Verstreken

• Miro °28 maart 2023, zoontje van Elizabeth Noelmans

• Ons warm medeleven aan collega Petra bij het overlijden van haar broer Peter Weckhuysen 
op 21 april 2023

• Op vrijdag 12 mei mochten we de grootouders verwelkomen in De Eglantier.
 In hun eigen leefgroepje toonden de kinderen wat ze zoal doen tijdens een Eglantierdagje. Na-

dien was er tijd om gezellig samen te zitten met een drankje en een stukje taart. Blije kinderen 
met hun “speciaal ”bezoek, fiere grootouders met hun “speciaal” geweldig kleinkind.



 de eglantier vzw ı schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren met ernstige beperkingen 1110

De Eglantier is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jon-
geren (0-25 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, een ernstig mentale 
of meervoudige beperking.  In zorghotel Floortje bieden we een beperkt 
overnachtingsaanbod.

Wie De Eglantier een warm hart toedraagt, kan een gift doen. Giften voor 
De Eglantier kunnen gestort worden op IBAN BE55 0910 1873 2244   BIC  
GKCCBEBB  t.n.v. “De Eglantier”. Vanaf € 40 is een gift fiscaal aftrekbaar.

Het krantje verschijnt in de lente, de zomer en de herfst. Het is een gratis 
informatie- en contactblad voor ouders, personeel, bestuursleden, vrijwil-
ligers, sponsors en contactpersonen van De Eglantier.

De puurheid is overweldigend…

Sinds enkele maanden heb ik het geluk dat ik als vrijwilliger deel 

uitmaak van de familie van de Eglantier. Ik ben terecht gekomen 

in een warme, open en oprechte omgeving. Omringd door 

prachtige kinderen en een fantastische groep mensen die er alles 

aan doen om de kinderen en jongeren te bieden wat ze nodig 

hebben. 

Van de zorg en het comfort, tot de stimulatie om zich elk op hun 

eigen tempo te ontwikkelen. Het is een enorme uitdaging! Het 

is mooi om te zien hoe flexibel en gemotiveerd de opvoeders en 

de therapeuten zich hierin opstellen en op welke manier ze de 

puzzel in elkaar leggen om alles gedaan te krijgen.

Als vrijwilliger help ik door te gaan wandelen, te snoezelen, 

eten te geven of gewoon met de kinderen bezig te zijn. Het zijn 

kleine dingen, maar het is ongelofelijk om te zien hoe ze hiervan 

genieten – puur genieten. Of het nu gaat om een glimlachje 

als je binnenkomt of een deugnietenblik als ze me een beetje 

uitproberen. Ik geniet zelf enorm van de momenten die we 

samen doorbrengen.

Er is een heel nieuwe wereld voor mij opengegaan, een wereld 

waarin welzijn en geluk centraal staan. Ik kijk ernaar uit om in 

de toekomst vaker aanwezig te zijn en samen nog vele mooie 

momenten te beleven.

Arnaud, Eglantiervrijwilliger




